
We	kijken	terug	op	mooie	en	inspirerende
adventsvieringen	en	de	kerstavondviering	was
een	feestelijk	gebeuren.	Het	maakt	me
dankbaar	dat	wij	dat	zo	met	elkaar	mochten
vieren	en	beleven	als	geloofsgemeenschap.	Dit
alles	dankzij	de	inzet	van	velen.

Het	is	gebruik	om	de	kerstversiering	en	de
kerststal	na	Driekoningen	op	te	ruimen	en
daarmee	lijkt	de	kerstijd	voorbij.	Toch	duurt	de
kersttijd	in	onze	kerk	tot	en	met	de	Opdracht
van	de	Heer	in	de	Tempel	(2	februari	–	ook	wel
Maria	Lichtmis	genoemd).	Nu	is	er	op	die	dag
geen	viering	in	onze	kerk	en	komen	we	terecht	in	februari	in	een	soort	van	‘tussentijd’.	Een
periode	tussen	de	Kersttijd	en	de	Veertigdagentijd.	Op	woensdag	5	maart	(Aswoensdag)	begint
namelijk	de	Veertigdagentijd	als	voorbereiding	op	Pasen.

‘Tussentijd’,	een	tijd	die	er	wellicht	niet	zo	toe	doet?	Zeker	niet.	Ook	in	deze	maand	worden	wij
samengeroepen	in	de	vieringen	om	Gods	Woord	te	beluisteren,	het	Brood	en	de	Beker	met
elkaar	te	delen	en	om	om	te	zien	naar	elkaar.	Christen	zijn	ben	je	het	hele	jaar.

In	het	evangelie	van	zondag	9	februari	(je	kunt	altijd	in	de	agenda	in	de	nieuwsbrieven	lezen
welke	schriftteksten	in	de	desbetreffende	vieringen	gelezen	worden	–	wellicht	ook	een	idee	om
deze	van	te	voren	door	te	lezen	dan	kom	je	goed	voorbereid	naar	de	kerk	-	)	wordt	verteld	over
de	wonderbare	visvangst.	Ze	hebben	een	hele	nacht	gevist	en	niets	gevangen	en	toch	gooien
ze	op	het	woord	van	Jezus	nogmaals	de	netten	uit	en	dan	vangen	ze	zoveel	vis	dat	de	netten
dreigen	te	scheuren.	Een	‘tussentijd’,	een	tijd	dat	er	schijnbaar	niet	zoveel	gebeurt	–	zo’n
periode	kan	er	ook	in	je	eigen	leven	zijn	–	nodigt	misschien	juist	uit	om	dingen	nogmaals	te
proberen	of	om	het	eens	heel	anders	te	doen.	Ik	wens	ons	allen	een	goede	en	vruchtbare
‘tussentijd’,	een	goede	visvangst	toe.
Wim	van	den	Berg,	rector

Janny	heeft	haar	taak	als	adviseur	van	het	kerkbestuur	neergelegd
vanwege	haar	leeftijd	en	de	daarmee	samenhangende	energie	en
gezondheid.	Janny	was	jarenlang	kerkmeester	en	daarna	adviseur.	Wij
hebben	heel	veel	aan	haar	te	danken.	Ze	heeft	heel	wat	tijd	en	energie
gegeven	aan	onze	statie	en	dat	altijd	met	een	enorme	liefde	en
opgewektheid.	Ook	haar	taken	van	onderhoud	(schoonmaak)	en	de
verzorging	van	de	koffie	op	zondagochtend	heeft	zij	overgedragen.	Ze
blijft	zich	wel	inzetten	hiervoor	zo	ver	dat	voor	haar	mogelijk	is.	Wij
hebben	haar	in	de	bloemetjes	gezet	als	dank	op	zondag	26	januari	na
de	eucharistieviering.	We	hopen	dat	zij	nog	lang	met	ons	blijft
meevieren	en	meeleven.

De	landelijke	kerk	stuurt	maandelijks	een	digitale	nieuwsbrief	rond.	Zo
kan	men	op	de	hoogte	blijven	van	het	nieuws	vanuit	de	landelijke	kerk.
U	kunt	zich	hiervoor	aanmelden	via:	nieuwsbrief	Landelijke	Kerk

	

Bekijk	de	webversie
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Vanuit	de	statie
Tussentijd

Vanuit	het	kerkbestuur

Rector	Wim	is	vanwege	vakantie	afwezig	van	17	tot	en	met	26	februari.	Wanneer	u	een
priester	nodig	hebt	kunt	u	zich	wenden	tot	lector	David	Ross	(06	25378157)	of	secretaris
Myriam	van	der	Linden-Bullens	(0032	456230686).
Eind	januari	zijn	weer	de	kerkbalansbrieven	rondgestuurd.	In	deze	brieven	wordt
aandacht	gevraagd	voor	de	financiële	kant	van	de	kerk.	Wij	hopen	dat	velen	(gaan)
meedoen	aan	deze	actie	kerkbalans.	Zonder	geld	gaat	het	niet.
Er	wordt	flink	onderzocht	hoe	we	ons	kerkgebouw	duurzamer	kunnen	maken.	Allerlei
mogelijkheden	zijn	reeds	voorbijgekomen.	Concreet:	de	verwarmingsbuizen	op	de	zolder
zijn	kort	geleden	geïsoleerd	door	twee	vrijwilligers.	Andere	maatregelen	volgen	nog.
Het	podium	op	de	galerij	is	door	de	bestuursleden	van	de	Stichting	De	Rijckere	orgel
gesloopt	met	hulp	van	leden	van	het	kerkbestuur	en	een	vrijwilliger.	Nu	is	er	ruimte	om
het	‘nieuwe’	orgel	te	gaan	plaatsen.	En	de	aannemer	kan	binnenkort	starten	met	het
verstevigen	van	de	galerij.

Terugblik	beleidsdag	kerkbestuur
Eind	november	heeft	het	kerkbestuur	haar	eerste	beleidsdag	gehad	in	de	kerk	van	Noordwelle.
In	alle	rust	en	ruimte	heeft	ze	nagedacht	over	het	reilen	en	zeilen	van	onze	statie.	En	ook
vooruit	gekeken	naar	de	toekomst.	Het	was	een	dag	van	ontmoeting	en	verdieping.	In	mei	zal
een	tweede	dag	volgen	waarop	het	kerkbestuur	zal	werken	aan	een	nieuw	beleidsplan.	

Afscheid	Janny	Aldewereld	als	adviseur

Opname	Lia	Lens	van	Rijn	-	van	der	Plaat
Tijdens	de	eucharistieviering	van	zondag	9	februari	a.s.	zal	Lia	worden	opgenomen	als	lid	van
onze	Oud-Katholieke	Kerk	door	onze	rector	Wim	van	den	Berg.	Wij	wensen	haar	alvast	heel
veel	zegen	toe	bij	deze	stap.

Bisschoppelijk	bezoek
Vanwege	de	voortgang	van	het	gesprek	over	de	toekomst	van	de	landelijke	kerk	en	daarmee
ook	van	onze	statie	zal		aartsbisschop	Bernd	Wallet	en	de	algemeen-secretaris	Miranda	Roobol
op	zondag	9	februari	in	vergadering	gaan	met	het	kerkbestuur	en	onze	synodalen.	Voorafgaand
aan	deze	vergadering	zal	de	bisschop	voorgaan	in	de	eucharistie	geassisteerd	door	onze	rector.
En	priester	Rob	Lens	van	Rijn	verzorgt	de	predicatie	in	deze	viering.	In	een	volgende
nieuwsbrief	zullen	we	verslag	uitbrengen	van	dit	overleg.	

Diaconie	en	collectedoelen
Naast	de	collecte	voor	de	eigen	kerk	hebben	we	ook	onze	uitgangscollectes.

In	de	maand	februari	is	de	uitgangscollecte	bestemd	voor	Stichting	Present	Walcheren.
De	missie	van	Present	is	een	brug	slaan	tussen	mensen	die	iets	hebben	te	bieden	en
mensen	die	daarmee	geholpen	kunnen	worden.

U	kunt	ook	geld	geven	via	de	bankrekening	(zie	onderaan	deze	nieuwbrief).	Vermeld	dan	wel
voor	welk	doel.	Bij	voorbaat	dank	voor	uw	gaven!	
	

Agenda	/	Vieringen
Alle	vieringen	en	activiteiten	vinden	plaats	in	de	St.	Augustinuskerk,	Zuidsingel	70	te
Middelburg.

Zondag	9	februari	Vijfde	zondag	na	Epifanie,	opname	van	Lia	Lens	van	Rijn	–	van	der	Plaat	in
de	Oud-Katholieke	Kerk
10:30	uur	Eucharistieviering,	
voorganger	aartsbisschop	Bernd	Wallet,	geassisteerd	door	rector	Wim	van	den	Berg	en
predicatie	door	priester	Rob	Lens	van	Rijn
1e		lezing:	Jesaja	6,	1-8
Graduale:	psalm	138
2e	lezing:	1	Korintiërs	15,	1-11
Evangelie:	Lucas	5,	1-11
2e	collecte:	Stichting	Present

Maandag	10	februari	Gedachtenis	van	de	H.	Scholastica,	kloosterlinge
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch

Zondag	23	februari	Zevende	zondag	na	Epifanie	
10:30	uur	Eucharistieviering,	
voorganger	mgr.	Dirk	van	Leeuwen
1e		lezing:	Genesis	45,	3-11	en	15
Gradaule:	psalm	37,	1-11
2e	lezing:	1	Korintiërs	15,	35-49
Evangelie:	Lucas	6,	35-49
2e	collecte:	Stichting	Present

Maandag	24	februari	Feest	van	de	H.	Mattias,	apostel
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch

Landelijke	kerk
Nicea	1700	jaar,	een	bijzonder	jubileum
Dit	jaar	is	het	oecumenische	concilie	van	Nicea	1700	jaar	geleden	en	dat	wordt	internationaal
maar	ook	in	Nederland	goed	gevierd.	Vanuit	dit	concilie	kennen	wij	de	geloofsbelijdenis	van
Nicea,	die	ook	in	onze	kerk	een	belangrijke	rol	speelt	in	de	liturgie.	Het	is	mooi	om	ons	dit	jaar	te
verdiepen	in	de	betekenis	en	de	diepgang	van	deze	geloofsbelijdenis,	want	er	worden	meerdere
bijeenkomsten	georganiseerd.	Dat	begon	al	met	de	Week	van	Gebed	voor	de	eenheid,	met	het
thema	‘Ja,	ik	geloof’.	Bent	u	benieuwd	wat	er	verder	georganiseerd	is?	Meer	informatie	op	onze
landelijke	website	en	op	die	van	de	Raad	van	Kerken.

Digitale	landelijke	nieuwsbrief

Kerk	in	de	stad
Coventrygebed
Iedere	vrijdag	is	er	om	13.00	uur	het	Coventrygebed	voor	Vrede	en	Verzoening	in	de	Nieuwe
Kerk.	De	kleine	gebedsdienst	duurt	20	minuten.	Wees	welkom	en	bid	mee!

Time	4	God
Op	zondag	9	februari	om	19.30	uur	zal	een	Engelstalige	Time4God	viering	in	de	Gasthuiskerk
(Lange	Delft	94,	Middelburg)	gehouden	worden.	Van	harte	welkom.	

Contact
Oud	Katholiek	Zeeland
Rector	Wim	van	den	Berg
tel.:	06	250	168	39
e-mail:	wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris	Oud-Katholiek	Zeeland
Myriam	van	der	Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@zeeland.okkn.nl

Web
Bekijk	onze	website
Volg	ons	op	Facebook

Vieringen
Elke	tweede	en	vierde	zondag	van	de	maand	een	eucharistieviering	en	op	een	vijfde	zondag
een	Dienst	van	Schrift	en	Gebed.	De	vieringen	beginnen	steeds	om	10.30	uur.

Locatie
Ingang	kerk:	Zuidsingel	70,	Middelburg
Post:	Bree	50a,	4331	ED	Middelburg

Bankrekeningnummer
NL60ABNA0452370620	t.n.v.	Oud-Katholiek	Zeeland	p/a	Baandijk	23,	4537	SW	Terneuzen

Veilige	Kerk
De	OKKN	hanteert	een	actief	beleid	om	een	veilige	kerk	te	waarborgen	en	heeft
vertrouwenspersonen	aangesteld.	De	contactgegevens	en	werkwijze	vindt	u	hier.	
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@zeeland.okkn.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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