
	

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	juli	en	augustus	2025

Vanuit	de	parochie
ZomerZomer
We	zijn	volop	in	de	zomer	beland.	De	zon	schijnt	overvloedig	en	alles	groeit	en	bloeit.	Nu	ik	dit
schrijf	zie	ik	in	onze	tuin	dat	er	af	toe	toch	ook	echt	wat	regen	moet	gaan	vallen.	De	bomen	en
struiken	smachten	naar	water.	Deze	periode,	na	de	drukte	van	voorbereiden	van	alle	bijzondere
vieringen,	geeft	mij	altijd	weer	wat	meer	ruimte	om	stil	te	staan	bij	wat	er	zo	in	mij	en	om	mij
heen	gebeurt.	Uiteraard	in	het	groot	–	de	situatie	in	de	wereld	–	maar	ook	in	het	klein.	Even
weer	wat	meer	aandacht	voor	familie,	vrienden	en	voor	alles	waar	zij	mee	bezig	zijn.	Nu	duurt
het	voor	mij	nog	tot	september	maar	velen	gaan	in	deze	maanden	op	vakantie.	Een	tijd	die
uitnodigt	om		vrij	te	zijn	van	de	alledaagse	beslommeringen	en	routines.	Een	tijd	om	op	pad	te
gaan,	nieuwe	dingen	te	ontdekken,	maar	vooral	ook	een	tijd	om	meer	aandacht	te	geven	aan	je
directe	naasten.	En	natuurlijk	niet	te	vergeten	aan	jezelf.	Een	tijd	om	weer	dichter	bij	je	eigen
kern	te	komen.	Misschien	past	hier	zelfs	het	woord:	resetten.	In	deze	vakantiemaanden	gaan
onze	vieringen	gewoon	door.	Juist	ook	omdat	in	een	viering	er	ruimte	is	om	stil	te	staan	bij	wat
er	nu	werkelijk	toe	doet.	En	mocht	u	op	vakantie	zijn	dan	kan	men	ook	altijd	een	kerk	opzoeken,
ook	om	een	dienst	mee	te	vieren.	Zo	in	een	andere	kerk	kan	dat	nieuwe	inspiratie	geven.
Stilstaan,	wat	langzamer	aandoen,	kan	helend	werken.

Overigens	doen	we	deze	maanden	niet	helemaal	langzaam	aan.	Op	zondag	13	juli	gaan	vieren
dat	we	parochie	zijn	geworden	en	dat	we	het	‘nieuwe’		De	Rijckere	Orgel	ook	liturgisch	in
gebruik	gaan	nemen.	We	vieren	feest,	midden	in	de	zomer.	Bovenaan	deze	nieuwsbrief	kunt
ook	lezen	dat	onze	naam	veranderd	is.	Van	‘Oud-Katholiek	Zeeland’	naar	‘Oud-Katholiek
Middelburg’.	De	volledige	naam	is	nu	trouwens:	De	parochie	van	de	H.	Augustinus	–
Middelburg.	Dit	betekent	niet	dat	onze	parochie	zich	nu	beperkt	tot	de	stad	Middelburg.	De
parochie	bestrijkt	de	hele	provincie	Zeeland.	Waarom	dan	deze	naamsverandering?	Omdat
onze	geloofsgemeenschap	zich	nu	echt	gevestigd	heeft	op	een	concrete	plaats.	Het	is
misschien	te	vergelijken	met	de	naam	van	een	bisdom.	Bij	een	bisdom	spreek	je	ook	van
bijvoorbeeld	het	(aarts)bisdom	Utrecht,	daar	wordt	ook	niet	alleen	de	stad	of	de	provincie	mee
bedoeld,	maar	het	hele	bisdom	dat	zich	dus	ook	uitstrekt	over	een	aantal	andere	provincies.	Als
parochie	willen	we	er	zijn	voor	allen	die	een	plek	zoeken	om	kerk	te	zijn	en	gemeenschap	te
beleven.	Iedereen	blijft	van	harte	welkom	om	mee	te	komen	vieren,	mee	te	komen	doen.	En	het
maakt	niet	uit	waar	je	vandaan	komt,	uit	Middelburg,		ergens	uit	Zeeland	of	van	daarbuiten.

Voor	mijzelf	zullen	de	komende	maanden	ook	niet	helemaal	rustig	gaan	zijn.	Nu	de	bisschop	mij
per	1	oktober	zal	aanstellen	als	pastoor	van	Den	Haag	zal	dat	voorbereiding	vragen	en	tevens
ook	tijd	om	zaken	in	Eindhoven	op	een	goede	wijze	over	te	dragen.	Voor	al	deze	veranderingen
vraag	ik	om	uw	gebed,	voor	Eindhoven,	dat	er	spoedig	een	opvolger	(m/v)	kan	worden
aangesteld,	voor	Den	Haag	dat	daar	een	goede	samenwerking	kan	groeien	tussen	haar	en	mij,
dat	ik	daar	een	goede	pastoor	kan	gaan	zijn	en	voor	ons	als	parochie	Middelburg,	dat	we	blijven
omzien	naar	elkaar.	Moge	de	goede	God	ons	allen	zegenen.	Een	mooie	zomertijd	gewenst!

Wim	van	den	Berg,	pastoor

Vanuit	het	kerkbestuurVanuit	het	kerkbestuur

Rectificatie:	Tijdens	de	vrijwilligersbijeenkomst	spraken	we	af	dat	Jaap	Theunisz	onze
lokale	vertrouwenspersoon	zou	zijn	inzake	veilige	kerk.	Nu	heeft	de	bisschop	ons	laten
weten	dat		dit	niet	conform	de	afspraken	is	zoals	die	gemaakt	zijn	binnen	onze	landelijke
kerk.	Mocht	het	nodig	zijn	dan	is	het	de	bedoeling	dat	men	contact	opneemt	met	de
landelijke	vertrouwenspersoon.	Voor	meer	informatie:	zie	gegevens	op	het	einde	van
deze	nieuwsbrief.	Jaap	zal	ons	wel	regelmatig	attenderen	op	hoe	we	veilige	kerk	kunnen
zijn	en	blijven.
Terugblik	gemeentevergadering	-	op	zondag	22	juni	heeft	de	gemeentevergadering	in

https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/web/yd230wxz0r/jn0mhcz5ic?lp-t=1751204292


goede	sfeer	plaatsgevonden,	waarbij	ongeveer	20	leden	aanwezig	waren.	Voorafgaand
aan	de	vergadering	werd	door	Marion	Schnijder	van	Stichting	Leergeld	(één	van	onze
collectedoelen)	een	informatieve	presentatie	gehouden.	Tijdens	de	gemeentevergadering
zelf	werd	het	pastorale	en	financiële	jaarverslag	voorgelezen	en	toegelicht.	Andere
agendapunten	waren	de	aanpassing	van	de	vredeswens	(alleen	aan	de	mensen	in	de
directe	omgeving),	de	regels	rond	de	whatsappgroep,	diaconale	hulp	aan	de
Voedselbank	en	de	mogelijkheden	van	digitaal	collecteren.
Zondag	13	juli	zullen	we	vieren	dat	we	parochie	zijn	geworden	per	1	juli.	We	doen	dat
met	een	pontificale	eucharistieviering	waarin	aartsbisschop	Bernd	Wallet	zal
voorgaan,	geassisteerd	door	pastoor	Wim	van	den	Berg	en	onze	anglicaanse	priesters
Rob	Lens	van	Rijn	en	Dirk	van	Leeuwen.	Tijdens	deze	viering	zal	ook	het	De	Rijckere
Orgel	liturgisch	in	gebruik	worden	genomen.	Aansluitend	zullen	we	samen	een	feestelijke
lunch	gebruiken.	Als	bijzondere	gast	mogen	we	dan	verwelkomen	de	Commissaris	van
de	Koning	met	zijn	echtgenote.	U	bent	allen	van	harte	welkom.
Onze	pastoor	Wim	van	den	Berg	is	door	aartsbisschop	Bernd	Wallet	per	1	oktober	a.s.
benoemd	tot	pastoor	van	de	parochie	Den	Haag	voor	0,5	fte.	Zijn	werkzaamheden
voor	de	parochie	Eindhoven	zullen	per	1	oktober	beëindigd	worden.	Voor	onze	parochie
verandert	er	niets.	Wij	wensen	pastoor	Wim	van	harte	proficiat	met	zijn	nieuwe
aanstelling.

Oproep	vanuit	de	DiakonieOproep	vanuit	de	Diakonie
Onze	parochie	steunt	al	enige	tijd	Voedselbank	Walcheren	met	giften,	maar	we	zijn	nu	ook
gevraagd	om	te	helpen	met	een	inzamelingsactie	in	supermarkten.	De	Voedselbank	heeft
gevraagd	of	wij	AH	Fazantenhof,	wijk	Veersepoort,	voor	onze	rekening	willen	nemen.	Wie	wil	op
zaterdag	13	september	een	paar	uur	aanwezig	zijn	in	deze	supermarkt		om	aandacht	te
vragen	voor	de	Voedselbank	en	om	de	gaven	voor	de	voedselbank	in	ontvangst	te	nemen?

5	mensen	hebben	zich	al	gemeld	voor	de	ochtend..	Voor	de	middaguren	kunnen	we	nog	wel
wat	hulp	gebruiken.	Als	nog	2	mensen	zich	aanmelden	hebben	we	de	bezetting	rond!

Voor	aanmelding	en/of	nadere	informatie:	Margreeth	van	Seters-Labee,	Tel:	06	28153370	of	per
mail:	margreethlabee@zeelandnet.nl

Namens	de	Diakonie	en	de	Voedselbank	Walcheren	alvast	hartelijk	dank	voor	uw	medewerking!

CollectesCollectes
Naast	de	collecte	voor	de	eigen	kerk,	die	wordt	opgehaald	tijdens	de	vieringen,	hebben	we	ook
onze	uitgangscollectes.	Hieronder	vindt	U	hierover	informatie.	

In	de	maand	juli	is	de	uitgangscollecte	bestemd	voor	de	VoorleesExpress	(13	juli)	en
voor	het	onderhoud	van	ons	kerkgebouw	(27	juli).
In	de	maand	augustus	(10,	24	en	31	augustus)	is	de	uitgangscollecte	bestemd
voor	Mission	to	Seafarers.	Deze	non-profit	organisatie	zet	zich	in	voor	het	welzijn	van
zeevarenden,	die	voor	korte	of	langere	tijd	de	havens	van		Vlissingen	aandoen.
Zeevarenden	zijn	elke	namiddag	en	avond	welkom	in	het	Zeemanshuis.	Marianne
Kloosterboer,	voorzitter	van	het	bestuur	van	het	Zeemanshuis,	zal	op	zondag	24
augustus	voorafgaand	aan	de	viering	kort	iets	vertellen	over	het	werk	van	Mission	to
Seafarers.

U	kunt	ook	geld	geven	via	de	bankrekening	(zie	onderaan	deze	nieuwbrief).	Vermeld	dan	wel
voor	welk	doel.	Bij	voorbaat	dank	voor	uw	gaven!	

Agenda	/	VieringenAgenda	/	Vieringen
Alle	vieringen	en	activiteiten	vinden	plaats	in	de	St.	Augustinuskerk,	Zuidsingel	70	te
Middelburg.

Zondag	13	juli	Zondag	na	Pinsteren	10
10:30	uur	Eucharistieviering,	waaronder	de	liturgisch	ingebruikname	van	het	‘De	Rijckere	orgel’
voorganger	aartsbisschop	Bernd	Wallet	en	pastoor	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Deuteronomium	30,	9-14
Graduale:	psalm	25,	1-10
2e	lezing:	Kolossenzen	1,	1-14
Evangelie:	Lucas	10,	25-37
2e	collecte:	VoorleesExpress		
															
Maandag	14	juli	
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch	

Zondag	27	juli		Zondag	na	Pinksteren	12
10:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Genesis	18,	20-33
Graduale:	psalm	138
2e	lezing:	Kolossenzen	2,	6-15
Evangelie:	Lucas	11,	1-13
2e	collecte:	Onderhoud	kerkgebouw

Maandag	28	juli		
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur		Middaggebed	en	Lunch	

https://www.vbwalcheren.nl/acties/
https://voorleesexpress.nl/onze-locaties/vlissingen-middelburg/
https://missiontoseafarers.nl/us


De	landelijke	kerk	stuurt	maandelijks	een	digitale	nieuwsbrief	rond.	U
kunt	zich	hiervoor	aanmelden.

Zondag	10	augustus	Zondag	na	Pinksteren	14	
10:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Genesis	15,	1-6
Graduale:	psalm	33,	12-22
2e	lezing:	Hebreeën	11,	1-6
Evangelie:	Lucas	12,	32-40
2e	collecte	Mission	to	Seafarers

Maandag	11	augustus	Gedachtenis	van	de	H.	Clara	van	Assisi,	maagd
10:30	uur	Open	Kerk
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch																																		
	
Zondag	24	augustus	Feest	van	de	H.	Bartolomeüs,	apostel
10:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Deuteronomium	18,	15-18
Graduale:	psalm	91
2e	lezing:	1	Korintiërs	4,	9-16
Evangelie:	Lucas	22,	24-30
2e	collecte	Mission	to	Seafarers
	
Maandag	25	augustus	Gedachtenis	van	de	H.	Gregorius	van	Utrecht,	abt
10:30	uur	Open	Kerk
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch	
	
Zondag	31	augustus	Feest	van	de	H.	Augustinus,	bisschop	van	Hippo.	Patroon	van	onze	kerk
en	parochie.
10:30	uur	Dienst	van	Schrift	en	Gebed
voorganger	lector	David	Ross
1e	lezing:	Spreuken	3,	1-7
Graduale:	psalm	119,	89-96
2e	lezing:	1	Korintiërs	3,	5-11
Evangelie:	Johannes	17,	18-26
2e	collecte	Mission	to	Seafarers

Landelijke	kerk
SummerschoolSummerschool
Ook	deze	zomer	organiseert	het	Oud	Katholiek	Seminarie	twee	weken	‘Summer	school’	in
Utrecht.	Het	internationale	karakter	en	de	deelname	vanuit	de	oecumene	maakt	de	Summer
School	altijd	tot	een	bijzonder	boeiend	gebeuren.	

TheologenconferentieTheologenconferentie
Van	25	–	29	augustus	treffen	vele	oudkatholieke	theologen	elkaar	voor	een	conferentie	in
Hejnice,	Tsjechië,	op	de	49e	Internationale	Oudkatholieke	Conferentie	voor	theologie.

Digitale	landelijke	nieuwsbriefDigitale	landelijke	nieuwsbrief

Sint-Augustinuskerk
Plaatsing	De	Rijckere-orgel	1776Plaatsing	De	Rijckere-orgel	1776
Inmiddels	is	het	De	Rijckere-orgel	geplaatst	in	onze	Sint-Augustinuskerk.	In	de	laatste
nieuwsbrief	van	Stichting	De	Rijckere-orgel	1776	is	meer	hierover	te	lezen.
Op	27	en	28	juni	is	het	orgel	feestelijk	in	gebruik	genomen.

OrgelconcertenOrgelconcerten
Deze	zomer	zijn	er	drie	orgelconcerten	in	onze	Sint-Augustinuskerk:	op	15	juli,	29	juli	en	26
augustus.	Ook	in	andere	Middelburgse	kerken	zijn	er	orgelconcerten.

Kerk	in	de	stad
CoventrygebedCoventrygebed
Iedere	vrijdag	is	er	om	13.00	uur	het	Coventrygebed	voor	Vrede	en	Verzoening	in	de	Nieuwe
Kerk.	De	kleine	gebedsdienst	duurt	20	minuten.	Wees	welkom	en	bid	mee!

Time	4	GodTime	4	God
De	Time	4	God	vieringen	vervallen	in	de	periode	juni	t/m	augustus.

Contact
Oud	Katholiek	Middelburg
Pastoor	Wim	van	den	Berg

https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/
https://oudkatholiek.nl/events/event/summerschool-old-catholic-theology-faith-history-and-praxis/
https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/download/yd230wxz0r/hPCV4iY8wI?file=Theologenconferentie.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/download/yd230wxz0r/FqRvOvVrw4?file=Stichting+De+Rijckere+-+nieuwsbrief+12.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://orgelstadmiddelburg.com/2025/04/01/programma-2025/
https://www.middelburg.nl/waarom-luidt-de-klok-van-de-lange-jan-iedere-vrijdag


tel.:	06	250	168	39
e-mail:	wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris	Oud-Katholiek	Middelburg
Myriam	van	der	Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@middelburg.okkn.nl

Web
Bekijk	onze	website
Volg	ons	op	Facebook

Vieringen
Elke	tweede	en	vierde	zondag	van	de	maand	een	eucharistieviering	en	op	een	vijfde	zondag
een	Dienst	van	Schrift	en	Gebed.	De	vieringen	beginnen	steeds	om	10.30	uur.

Locatie
Ingang	kerk:	Zuidsingel	70,	Middelburg
Post:	Bree	50a,	4331	ED	Middelburg

Bankrekeningnummer
NL60ABNA0452370620	t.n.v.	Oud-Katholiek	Zeeland	(binnenkort	wordt	dit	omgezet	naar	Oud-
Katholiek	Middelburg)	p/a	Baandijk	23,	4537	SW	Terneuzen

Veilige	Kerk
De	OKKN	hanteert	een	actief	beleid	om	een	veilige	kerk	te	waarborgen	en	heeft
vertrouwenspersonen	aangesteld.	De	contactgegevens	van	de	vertrouwenspersonen	en	de
werkwijze	vindt	u	hier.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@middelburg.okkn.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/web/yd230wxz0r/zeeland.oudkatholiek.nl
https://facebook.com/oudkatholiekmiddelburg
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veiligekerk/vertrouwenspersonen/
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