
 
 

Beleidsplan september 2025 – september 2030 
 

 
Inleiding 
In vervolg op het beleidsplan 2021-2025 presenteert het kerkbestuur van de Oud-Katholieke parochie 
van de heilige Augustinus te Middelburg haar beleidsplan voor de komende vijf jaar. We omschrijven 
de belangrijkste uitgangspunten en zullen jaarlijks op basis hiervan een jaarplan opstellen.  
 

Missie - Visie – Identiteit: wie we willen zijn 
Als parochie met een streekfunctie stellen we de Oud-Katholieke identiteit present in de provincie 
Zeeland, om een impuls te geven aan kerk ‘als herberg’ naast en in samenwerking met andere kerken 
in het Middelburg. Deze identiteit versterkt onze aandacht voor menswording, vraagt om uitreiken 
naar buiten en impliceert dat wij een inclusieve parochie zijn die iedereen welkom heet, met 
iedereen op weg wil gaan en onderweg wil blijven. Het hart van de kerk klopt in de eucharistie, die 
ons verbindt met God en met elkaar, met ieder die aanklopt. 
 

Beleid – wat gaan we doen 
We werken onze missie en visie uit in vier onderdelen. 
 

1. Vieren / Liturgie 
Het hart van de kerk klopt in de eucharistie, waar wij ‘ontvangen wie wij zijn: Lichaam van Christus én 
worden wie wij zijn: Lichaam van Christus’ zoals de heilige Augustinus – patroon van de parochie -  dit 
verwoordt. Daarnaast kent de parochie vieringen van Schrift en Gebed en een middaggebed. De 
veelvormigheid van vieringen past in de visie van de parochie. Het samen vieren en bidden vormt de 
gemeenschap en verdiept het persoonlijke leven. 
 
We doen dit door:  

- Tweemaal per maand de eucharistie te vieren met gebruik van alternatieve teksten die 
worden aangeboden door de landelijke kerk. 

- Op de vijfde zondagen een Dienst van Schrift en Gebed te houden. 
- Tweewekelijks een middaggebed aan te bieden. 
- Tevens vieringen op Kerstavond, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

Paaszaterdag 
- Mee te werken aan oecumenische vieringen in de stad (b.v. vesper vanwege Week van Gebed 

voor de eenheid) en ook in ons kerkgebouw (b.v. Aswoensdag). 
- Sacramentele bedieningen 

 
 

2. Verbinden / Pastoraat 
Omwille van de menswording is het omzien naar elkaar, herder zijn voor elkaar een essentieel 
onderdeel van ons parochieleven. Jezus Christus is ons voorgegaan in bewogenheid om hen die 
verloren liepen. Het samen vieren heeft onmiddellijk consequenties voor het eigen handelen: door 
deelname aan de eucharistie nemen parochianen op zich te doen zoals Hij heeft voorgedaan. De 
parochie is zich hiervan bewust en blijft hier aandacht voor houden. 
 
 



We doen dit door: 
- Na alle vieringen samen koffie te drinken. 
- Door samen te lunchen na het middaggebed en op de twee jaarlijkse ontmoetingsdagen. 
- De zorg voor het gebouw en het beheer naar vermogen samen te dragen. 
- Waar nodig onderlinge ondersteuning in vervoer of anderszins. 
- Huisbezoeken, telefonisch contact en verjaardagskaarten (digitaal). 
- Elke zondag gaan de bloemen van de viering naar iemand toe die een bloemetje kan 

‘gebruiken’.  
- Bijeenkomsten van de vrouwengroep. 

 
 

3. Leren / Vorming en Toerusting 
Als christen zijn we mensen van de weg en staan we midden in de wereld. Daarom is een doorgaande 
vorming van belang, om staande te blijven op grond van geloof én ons hierin te ontwikkelen. Opdat 
we ‘weten’ wat we geloven, leer en leven bijeenhouden, de vragen die in ons leven in het licht van 
geloof bespreken en verdiepen. 
 
We doen dit door: 

- Maandelijks geloofs- en verdiepingsgesprek. 
- Voorbereiding op het ontvangen van een sacrament of vanwege opname als lid. 
- Thema-avonden met een verdiepende lezing. 
- Ontwikkeling van de pastoor middels studiedagen, zelfstudie en retraites. 
- Toerusting van vrijwilligers (o.a. lectoren) 

 
 

4. Delen / Diaconaat 
Omzien naar elkaar vanuit pastorale bewogenheid gaat hand in hand met omzien naar elkaar vanuit 
diaconale betrokkenheid. Jezus Christus is gekomen om te dienen, vanuit een diepe vriendschap, 
agapè, voor zijn leerlingen, gaat Jezus voor hen op de knieën en wast hun voeten. Het is deze 
diaconie uit het hart. En zo worden ook wij bewogen om het in de liturgie gehoorde en gevierde 
Woord te doen. 
 
We doen dit door: 

- Aandacht voor kwetsbaarheid van parochianen en hier concreet actie op nemen. 
- Aandacht voor noden in de eigen leefomgeving van de parochianen. 
- Als Groene Kerk aandacht voor de kwetsbaarheid van de schepping. 
- Hulp bieden via ‘handjes’ aan Voedselbank, Hospice en Mission te Seafarers.  
- Elke zondag de 2e collecte voor de door de landelijke kerk aangegeven doelen (deze zijn 

overigens niet altijd diaconaal) of voor een diaconaal doel in de eigen omgeving. 
- Verhuur van het kerkgebouw aan de Waalse Kerk en voor concerten. Ook verhuur voor 

uitvaarten/huwelijksvieringen van derden. 

 
 
Andere terreinen die onze aandacht hebben: 

- Publiciteit en communicatie intern en extern: goede onderlinge communicatie en 
zichtbaarheid in de stad en de regio blijven ontwikkelen. 

- Oecumene: samendoen wat samen kan. Via Raad van Kerken en oecumenische vieringen. 
- Betrokkenheid op de landelijke kerk, door deelname aan activiteiten en bezoek aan een 

andere parochie. 
 
Kerkbestuur en pastoor, september 2025 


