
Frans	en	Jaap	zijn	bezig	wat	eenvoudige	richtlijnen	op	te
stellen	voor	onverwachte	incidenten	en	calamiteiten	in	onze
parochie.	Het	is	altijd	goed	een	beetje	voorbereid	te	zijn,	ook
al	verwachten	we	geen	problemen.	Om	te	beginnen	hebben
we	sinds	kort	een	nieuwe	verbandtrommel,	groter	en
completer.	Deze	is	makkelijk	vindbaar	in	de	hal	geplaatst,
tegenover	de	keuken.	We	zoeken	nog	iemand	die	EHBO
heeft	of	dit	wil	leren.	Maar	een	beetje	kennis	is	ook	al	beter
dan	niets.	Het	Rode	Kruis	heeft	een	heel	mooie	en	duidelijke
gratis	app,	genaamd	EHBO.	Een	aanrader	voor	iedereen	om
eens	te	installeren,	door	te	bladeren	(voordat	het	nodig	wordt)	en	paraat	te	hebben.	Een

	

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	februari	2026

Vanuit	de	parochie

Bezinning
We	kijken	vooruit	in	deze	dagen	naar	de	veertigdagentijd.	Op	woensdag	18	februari	begint	deze
periode	met	de	Oecumenische	Viering	waarin	we	naar	Gods	Woord	luisteren	en	ons	kunnen
laten	tekenen	met	as.	Een	teken	van	inkeer	en	van	bezinning.	De	veertigdagentijd	mag	een	tijd
zijn	waarin	we	stil	worden	en	ruimte	scheppen	om	naar	Gods	stem	te	horen.	In	de	wereld	is	heel
veel	gaande,	heel	veel	dat	ons	onrustig	maken	kan.	Daarom	is	het	goed,	denk	ik,	om	juist	nu	de
rust	op	te	zoeken	en	na	te	denken	over	wat	nu	echt	belangrijk	is.	Dezer	dagen	hoorde	ik	een
collega	uit	de	Oecumene	zeggen:	‘we	zijn	aan	zoveel	gehecht	wat	niet	echt	belangrijk	is’.	Dit
zette	mij	aan	het	denken.	Wat	is	dat	voor	jou,	wat	is	dat	voor	mij?	Waar	verliezen	we	ons	in?	De
veertigdagentijd	als	voorbereiding	op	het	Paasfeest	wil	ons	aanzetten	om	weer	bij	de	kern	te
komen.	Bij	de	kern	te	komen	van	ons	eigen	leven,	maar	ook	bij	de	kern	te	komen	van	ons
geloof,	persoonlijk	en	in	onze	geloofsgemeenschap.	Ik	wens	ons	een	bezinnende	tijd	toe.
Wim	van	den	Berg,	pastoor

Vanuit	het	kerkbestuur

In	mei	zal	onze	secretaris,	Myriam	van	der	Linden	–	Bullens,	afscheid	nemen	van	het
kerkbestuur.	Haar	periode	van	2	maal	8	jaar	(eerst	8	jaar	in	Culemborg	en	afgelopen	8
jaar	in	Middelburg)	eindigt	dan.	Ondertussen	zijn	we	in	gesprek	met	een	kandidaat	voor
deze	functie.	In	een	volgende	nieuwsbrief	komen	we	terug	op	het	afscheid	van	Myriam
en	hopen	we	de	nieuwe	secretaris	aan	u	voor	te	stellen.
Van	2	februari	tot	en	met	11	februari	is	pastoor	Wim	afwezig	vanwege	vakantie.	Lector
David	Ross	(06	25378157)	of	secretaris	Myriam	van	der	Linden	–	Bullens	(0032
456230686)	zijn	contactpersoon	tijdens	deze	periode.	Mocht	u	een	priester	nodig
hebben	dan	kunt	u	zich	tot	hen	wenden.
Om	alvast	te	noteren:	2	mei	NOVA-dag	in	onze	kerk.	In	een	volgende	nieuwsbrief	meer
hierover.
Deo	volente	zaterdag	9	mei	zal	diaken	Thelma	tot	priester	worden	gewijd	in	Rotterdam.
Thelma	heeft	een	aantal	jaren	geleden	stagegelopen	in	onze	parochie.

Veiligheid	in	de	kerk

https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/web/yd230wxz0r/y990qgn3ae?lp-t=1769613322


papieren	lijstje	vindt	u	ook	boven	de	verbandtrommel.	Wel	graag	terugleggen.	

Tot	slot	nog	een	tip	op	het	gebied	van	veilige	kerk	in	(letterlijk	en	figuurlijk)	engere	zin:	Bekijk	de
Netflix	documentaire	"Evil	Influencer".	Het	maakt	je	bewust	van	de	(soms	subtiele)	signalen	van
misbruik	en	van	de	ernstige	gevolgen	van	psychisch	trauma.	Het	waargebeurde	en
aangrijpende	verhaal	speelde	zich	in	2023	af	in	kerkelijke	kringen	in	de	VS.	Geen	leuk
onderwerp,	wel	belangrijk,	om	wanneer	nodig,	tijdig	hulp	in	te	schakelen.	
Jaap	Theunisz

In	deze	dagen	ontvangen	leden	en	gastleden	weer	de
jaarlijkse	brief	van	het	kerkbestuur	met	de	uitnodiging	om	de
jaarlijkse	kerkbijdrage	over	te	maken.	De	kerkbijdrage	is	nodig
om	kerk	te	kunnen	zijn.	We	hopen	dat	iedereen	zijn	financieel
steentje	bijdraagt.

Vrouwengespreksgroep
De	vrouwengespreksgroep	van	de	parochie	komt	weer	bij	elkaar	op	vrijdagmiddag	6	februari
van	14-16	uur	in	het	huis	van	Lia	Lens	van	Rijn.	We	bespreken	hoofdstuk	1	uit	het	boekje	van
Henri	Nouwen.	Van	harte	welkom!	Meer	info	over	de	groep	bij	Addy	Vader,	tel.	06-23310001.

Bericht	van	de	Diaconie
De	Aktieweek	in	de		AH	voor	voedselinzameling	voor	de	voedselbank	vindt	plaats	in	de	week
van	13	tot	en	met	18	april.	Helaas	is	er,	deze	keer,	geen	animo	vanuit	onze	parochie	om	mee	te
helpen.	De	diaconiecommissie	heeft	dit	aan	de	organisatie	laten	weten.	Jammer,	maar	een	feit!

Actie	Kerkbalans

Collectes
Naast	de	collecte	voor	de	eigen	kerk	hebben	we	ook	onze	uitgangscollectes.

Op	zondag	8	februari	is	de	collecte	bestemd	voor	Mission	tot	seafarers,	een	stichting	die
zorgt	dat	zeevarenden	nabij	de	haven	van	Vlissingen	een	plek		hebben	waar	ze	terecht
kunnen	voor	sociaal	contact.
Op	Aswoensdg	en	zondag	22	februari	is	de	collecte	bestemd	voor	de	Vastenactie:	een
project	van	de	Koptische	zusters	in	Beni	Souef	(Egypte)	voor	de	opvang	en	dagbesteding
van	kinderen	en	volwassenen	met	een	beperking.

Alle	collectedoelen	van	harte	aanbevolen!	U	kunt	ook	geld	geven	via	de	bankrekening	(zie
onderaan	deze	nieuwbrief).	Vermeld	dan	wel	voor	welk	doel.	
Bij	voorbaat	dank	voor	uw	gaven!	

Agenda	/	Vieringen
Alle	vieringen	en	activiteiten	vinden	plaats	in	de	St.	Augustinuskerk,	Zuidsingel	70	te
Middelburg.

Zondag	8	februari	Vijfde	zondag	na	Epifanie	
10:30	uur	Eucharistieviering,	
voorganger	mgr.	Dirk	van	Leeuwen
1e	lezing:	Jezus	Sirach	32,	14-24
Graduale:	psalm	112
2e	lezing:	1	Korintiërs	2,	1-5
Evangelie:	Matteüs	5,	13-16
2e	collecte:	Mission	to	Seafarers

Maandag	9	februari	
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch

Woensdag	18	februari	Aswoensdag	
19:30	uur	Oecumenische	dienst	van	Schrift	en	Gebed	met	asoplegging	
voorgangers	ds.	Chris	Kors	en	lector	David	Ross
1e	lezing:	Joël	2,	12-19
Graduale:	psalm	57
Evangelie:	Matteüs	6,	1-6	en	16-21
2e	collecte:	Vastenactie

Zondag	22	februari	Eerste	zondag	van	de	veertigdagentijd	
10:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Genesis	2,	4b-9,	15-17	en	3,	1-7
Graduale:	psalm	51
2e	lezing:	Romeinen	5,	12-21
Tractus:	psalm	91
Evangelie:	Matteüs	4,	1-11
2e	collecte:	Vastenactie	

Maandag	23	februari	Gedachtenis	van	de	H.	Polycarpus,	martelaar
10:30	uur	Open	Kerk	

https://missiontoseafarers.nl/us/
https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/download/yd230wxz0r/XOHMqk2oRb?file=Aanbeveling+Vastenactie+2026.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D


De	landelijke	kerk	stuurt	maandelijks	een	digitale	nieuwsbrief	rond.	U
kunt	zich	hiervoor	aanmelden.

12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch
19:30	uur	Gesprek	Liturgie	en	Geloof	(3)

Landelijke	kerk
Lectorencursus
In	september	2026	start	bij	voldoende	belangstelling	weer	een	nieuwe	lectorencursus.	Deze
cursus	is	bedoeld	voor	iedereen	die	in	de	parochie	of	statie	als	lector	aan	vieringen	wil
bijdragen.	Meer	informatie	in	de	landelijke	nieuwsbrief.

Seminar	Pastoraat
Denk	je	wel	eens	na	over	werken	in	de	kerk	of	voel	je	je	ertoe	geroepen?	Op	maandag	9	maart
vanaf	19.30	bieden	de	Oud-Katholieke	Kerk	en	het	Oud-Katholiek	Seminarie	een	online	seminar
aan	voor	wie	een	roeping	tot	het	ambt	in	de	Oud-Katholieke	Kerk	wil	verkennen.

Landelijke	nieuwsbrief

St.	Augustinuskerk
Concerten	in	onze	kerk	op	1	februari
Op	zondagmiddag	1	februari	zijn	er	in	het	kader	van	het	amateurkunstfestival	Gluren	bij	de
Buren	drie	concerten	in	onze	kerk	door	Le	Blanc	et	Le	Noir,	om	13.30	uur,	15.00	uur	en	16.30
uur.	Zij	bieden	een	muzikale	ontmoeting	van	dwarsfluit	en	piano.	Het	repertoire	is	overwegend
klassiek	en	bestaat	onder	andere	uit	muziekstukken	van	Bach,	Saint-Saëns,	Godard,	Fauré	en
Bolling.

Concert	op	28	februari	-	Passiemuziek
Op	zaterdag	28	februari	2026	om	20.00	uur	verzorgt	Barokensemble	Consort	of	Voices	een
concert	in	onze	kerk.	Op	het	programma	staat	Passiemuziek	van	Colonna,	Charpentier,
Delalande	en	Fiocco.	Met	medewerking	van	Marlotte	van	't	Hoff	sopraan	/	Pieter	Vandeveire
viola	da	gamba	/	André	Poortvliet	orgel	(De	Rijckere,	1776).	Meer	info	en	kaartverkoop.

Waalse	kerk
Op	zondag	1	februari	vindt	er	in	ons	kerkgebouw	om	10.45	uur	de	maandelijkse	(Franstalige)
kerkdienst	plaats	van	de	Waalse	Kerk.

Kerk	in	de	stad
Coventrygebed
Iedere	vrijdag	is	er	om	13.00	uur	het	Coventrygebed	voor	Vrede	en	Verzoening	in	de	Nieuwe
Kerk.	De	kleine	gebedsdienst	duurt	20	minuten.	Wees	welkom	en	bid	mee!

Time	4	God
Op	zondag	8	februari	om	19.30	uur	zal	een	Engelstalige	Time4God	viering	in	de	Gasthuiskerk
gehouden	worden.	Van	harte	welkom.	

Contact
Oud-Katholiek	Middelburg
Pastoor	Wim	van	den	Berg
tel.:	06	250	168	39
e-mail:	wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris	Oud-Katholiek	Middelburg
Myriam	van	der	Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@middelburg.okkn.nl

Web
Bekijk	onze	website
Volg	ons	op	Facebook

Vieringen
Elke	tweede	en	vierde	zondag	van	de	maand	een	eucharistieviering	en	op	een	vijfde	zondag
een	Dienst	van	Schrift	en	Gebed.	De	vieringen	beginnen	steeds	om	10.30	uur.

Locatie
Ingang	kerk:	Zuidsingel	70,	Middelburg
Post:	Bree	50a,	4331	ED	Middelburg

Bankrekeningnummer
NL60ABNA0452370620	t.n.v.	Oud-Katholiek	Middelburg,	p/a	Baandijk	23,	4537	SW	Terneuzen

Veilige	Kerk
De	OKKN	hanteert	een	actief	beleid	om	een	veilige	kerk	te	waarborgen	en	heeft

https://oudkatholiek.nl/archief/nieuwsbrief/
https://sh1.sendinblue.com/ade7t5sqklpfe.html?t=1769180592626
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2026/01/seminar-pastoraat-in-de-oud-katholieke-kerk-nederland/
https://glurenbijdeburen.nl/
https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/download/yd230wxz0r/I0alMnLGKV?file=Bijdeburen.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://www.ticketkantoor.nl/shop/leconsdetenebres
https://www.middelburg.nl/waarom-luidt-de-klok-van-de-lange-jan-iedere-vrijdag
https://time4god.com/
https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/web/yd230wxz0r/middelburg.oudkatholiek.nl
https://facebook.com/oudkatholiekmiddelburg
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk


vertrouwenspersonen	aangesteld.	De	contactgegevens	van	de	vertrouwenspersonen	en	de
werkwijze	vindt	u	hier.	
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@middelburg.okkn.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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