
Per	15	maart	is	Anneke	Paardekooper	door	onze
aartsbisschop	Bernd	Wallet	aangesteld	als
kerkmeester.	In	de	viering	van	22	maart	heeft
pastoor	Wim	haar	de	aanstellingsakte
overhandigd	en	Gods	zegen	toegewenst.	Na	het
afscheid	van	Myriam	van	der	Linden	(per	31	mei
a.s.)		zal	Anneke	haar	taak	als	secretaris
overnemen.

Op	zaterdag	23	mei	wordt	onze	halfjaarlijkse
ontmoetingsdag	gehouden.	Wilt	u	deze	datum
alvast	reserveren	in	uw	agenda?

Op	zondag	24	mei	vindt	naar	de
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Vanuit	de	parochie

Water,	aarde,	lucht	en	vuur
Water,	aarde,	lucht	en	vuur.	Deze	vier	elementen	zijn	de	basis	van	de	aarde	en	van	ons	als
mens.	Tijdens	de	paaswake	wordt	begonnen	met	het	zegenen	van	het	vuur.	Het	vuur	als	bron
van	licht.	De	paaskaars	wordt	er	mee	ontstoken.	Licht	mag	er	zijn,	licht	midden	in	de	duisternis.
Zo	begon	ook	de	schepping.	En	God	sprak:	‘licht’	en	er	was	licht.	Het	behoeft	geen	betoog	dat
wij	mensen	graag	in	het	licht	vertoeven.	Dat	geeft	veiligheid.	En	hoe	kunnen	we	genieten	van
een	dag	waarop	de	zon	ons	verlicht,	verwarmt.	Zonder	licht	kan	er	ook	niets	groeien.	Zonder
licht	geen	leven.

Ook	wordt	tijdens	de	paaswake	het	water	gezegend.	Het	aardoppervlak,	maar	ook	ons
menselijk	lichaam	bestaat	voor	het	grootste	deel	uit	water.	God	scheidde	het	water	van	het	land.
Chaos	werd	zo	tot	ordening.	Water	is	essentieel	voor	de	mogelijkheid	van	leven.	Zonder	water
drogen	we	uit.	Zonder	water	is	er	geen	leven	mogelijk.	De	Joden	moesten	door	de	Rode	Zee
om	het	beloofde	land	te	kunnen	bereiken.	Door	het	water	heen	om	leven	in	overvloed	te
ontvangen	in	het	land	van	melk	en	honing.

Tijdens	de	paaswake	wordt	ook	brood	en	wijn	gezegend	en	daarmee	de	aarde	die	dit	voedsel
en	deze	drank	voorbracht.	God	liet	op	aarde	gewassen	groeien.	Gewassen	van	allerlei	soort.
De	aarde	als	bron	voor		voedsel	en	voor	drank.	Want	ook	zonder	voedsel	is	er	geen	leven
mogelijk.	En	wat	kunnen	wij	genieten	van	een	heerlijke	maaltijd	of	een	goed	glas	wijn.	Het	geeft
ons	vreugde,	zeker	als	we	gezamenlijk	de	maaltijd	kunnen	gebruiken.

Tijdens	de	paaswake	wordt	ook	de	Geest	gezegend.	De	Geest	die	leven	geeft.	En	de	Geest	van
God	zweefde	over	de	aarde,	zo	staat	er	in	Genesis.	De	Geest	die	lucht	geeft,	die	adem	geeft
aan	de	mensen.	Die	leven	mogelijk	maakt.	Zonder	lucht	geen	leven.	Hoe	belangrijk	is	het	dat	bij
de	geboorte	het	kind	begint	te	ademen,	een	eerste	teug	lucht	neemt.	En	we	weten	ook	als
iemand	zijn	laatste	adem	uitblaast	dat	dan	de	dood	is	ingetreden	en	het	aardse	leven	ophoudt
te	bestaan.

Vuur,	water,	aarde	en	lucht,	de	vier	elementen.	Allemaal	levensnoodzakelijk.	We	gaan	Pasen
vieren.	Jezus	verrijst	uit	de	doden.	Van	dood	naar	leven,	van	chaos	naar	een	nieuwe	ordening.
Van	dood	naar	leven,	van	leven	uit	de	aarde	genomen,	bezield	met	het	vuur	en	de	adem	van	de
Geest	als	een	belofte	van	God	zelf	voor	allen	die	door	het	water	van	de	doop	zijn	gegaan.
Aarde,	vuur,	lucht	en	water,	de	vier	essentiële	elementen.	We	leven	ervan	en	erdoor.	Gods
Geest	bezielt	dat	alles.

Zalig	Pasen!

Wim	van	den	Berg,	pastoor

Vanuit	het	kerkbestuur
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eucharistieviering	de	voorjaars-
gemeentevergadering	plaats.	Goed	om	ook
alvast	te	noteren.

Vrouwengespreksgroep
De	vrouwengespreksgroep	van	de	parochie	komt	weer	bij	elkaar	op	vrijdagmiddag	17	april	2026
van	14-16	uur	in	het	huis	van	Addy	Vader.	We	spreken	met	elkaar	over	hoofdstuk	3	uit	het
boekje	“Spiritueel	leven”	van	Henri	Nouwen.	Van	harte	welkom!	Meer	info	over	de	groep	bij
Addy	Vader,	tel.	06-23310001.
	

Collectes
Naast	de	collecte	voor	de	eigen	kerk	hebben	we	ook	onze	uitgangscollectes.	Hieronder	vindt	U
hierover	informatie.	

Na	de	Paaswake	is	de	collecte	voor	Vluchtelingenwerk	Walcheren.
Op	zondag	12	april	is	de	collecte	voor	het	Jongerenwerk	van	de	landelijke	kerk,	denk
aan	de	jeugdkampen	en	de	vrijgestelde	pastores	voor	het	jongerenwerk.	Zo	proberen
we	wat	waardevol	is	in	ons	eigen	leven	door	te	geven	aan	wie	na	ons	komen.
Op	zondag	26	april	is	de	collecte	voor	het	onderhoud	van	ons	eigen	kerkgebouw.

Alle	collectedoelen	van	harte	aanbevolen!	U	kunt	ook	geld	geven	via	de	bankrekening	(zie
onderaan	deze	nieuwbrief).	Vermeld	dan	wel	voor	welk	doel.	
Bij	voorbaat	dank	voor	uw	gaven!	

Agenda	/	Vieringen
Alle	vieringen	en	activiteiten	(behalve	de	Chrismamis)	vinden	plaats	in	de	St.	Augustinuskerk,
Zuidsingel	70	te	Middelburg.

Woensdag	1	april	Vooravond	Witte	Donderdag
19:30	uur	Chrismamis,	zegening	van	de	heilige	oliën	in	de	Ste.	Getrudiskathedraal	in	Utrecht
	
Donderdag	2	april	Witte	Donderdag
19:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg	en	meditatie	door	Lia	Lens	van	Rijn	–	van	der	Plaat
1e	lezing:	Exodus	12,	1-14
Graduale:	psalm	81
2e	lezing:	1	Korintiërs	11,	23-32
Tractus:	psalm	116,	10-19
Evangelie:	Johannes	13,	1-15
Evangelie	bij	de	afsluiting:	Matteüs	26,	30-46a

Vrijdag	3	april	Goede	Vrijdag
19:30	uur	Schriftlezing,	Kruisverering	en	Gebed,
voorganger	lector	David	Ross	en	lector	Jaap	Theunisz
1e	lezing:	Jesaja	52,	13	–	53,	12
Graduale:	psalm	40,	1-9
2e	lezing:	Exodus	12,	21-28
Tractus:	Psalm	99
Evangelie:	Johannes	18,	1	–	19,	42

Zaterdag	4	april	Verrijzenis	van	onze	Heer	Jezus	Christus
21:00	uur	Paaswake	met	Eucharistieviering,
voorganger	emeritus-pastoor	Jan	van	der	Steen
1e	lezing:	Genesis	1,	1-2,	3
2e	lezing:	Exodus	14,	15	–	1,	1a
3e	lezing:	Jesaja	54.	4-14
1e	lezing:	N.T.	Romeinen	6,	3-11
Evangelie:	Matteüs	28,	1-10
2e	collecte:	Vluchtelingenwerk	

Zondag	12	april	Tweede	zondag	van	Pasen	–	“Beloken	Pasen”
10:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Handelingen	2,	14a,	22-28
Graduale:	psalm	111
2e	lezing:	1	Petrus	1,	3-9
Evangelie:	Johannes	20,	19-23
2e	collecte:	Jongerenwerk	
	
Maandag	13	april	
10:30	uur	Open	Kerk
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12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch

Zondag	26	april	Vierde	zondag	van	Pasen	–	“Zondag	van	de	Goede	Herder”
10:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg	en	predicatie	door	lector	Jaap	Theunisz
1e	lezing:	Handelingen	6,	1-7
Graduale:	psalm	23
2e	lezing:	1	Petrus	2,	19-25
Evangelie:	Johannes	10,	1-10
2e	collecte:	Onderhoud	Kerkgebouw	

Maandag	27	april	
10:30	uur	Open	Kerk
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch
19:30	uur	Gesprek	Liturgie	en	Geloof	(5)

Landelijke	kerk
Oud-Katholieke	vrouwendag	Middelburg
Op	zaterdag	2	mei	wordt	in	onze	Augustinuserk	de	NOVA-dag	gehouden.	Onze	parochiaan
Jeike	Lammers	leidt	een	workshop	en	onze	pastoor	Wim	geeft	een	rondleiding	en	leidt	het
middaggebed.	Van	harte	welkom!

Synode	11	april
De	Synode	is	de	vergadering	waar	de	hele	kerk	tenminste	eenmaal	per	jaar	in	brede
vertegenwoordiging,	vaak	met	oecumenische	vertegenwoordigers	en	een	goed	gevulde
publieke	tribune,	samenkomt	om	het	algemene	beleid	en	de	bijbehorende	financiële
huishouding	van	de	kerk	te	bespreken.	Op	11	april	vindt	de	Voorjaarssynode	plaats	in	de
Bergkerk	in	Amersfoort.	Myriam	van	der	Linden	en	Addy	Vader	zullen	onze	parochie	daar
vertegenwoordigen	als	synodalen.



De	landelijke	kerk	stuurt	maandelijks	een	digitale	nieuwsbrief	rond.	U
kunt	zich	hiervoor	aanmelden.

Landelijke	nieuwsbrief

St.	Augustinuskerk
Concerten
Van	23	t/m	25	april	worden	er	in	ons	kerkgebouw	concerten	(orgel	en	klavecimbel),	lezingen	en
een	masterclass	gegeven,	georganiseerd	door	Stichting	De	Rijkcere-orgel	1776.	

Waalse	kerk
Op	zondag	5	april	vindt	er	in	ons	kerkgebouw	om	10.45	uur	de	maandelijkse	(Franstalige)
kerkdienst	plaats	van	de	Waalse	Kerk.
	

Kerk	in	de	stad
Coventrygebed
Iedere	vrijdag	is	er	om	13.00	uur	het	Coventrygebed	voor	Vrede	en	Verzoening	in	de	Nieuwe
Kerk.	De	kleine	gebedsdienst	duurt	20	minuten.	Wees	welkom	en	bid	mee!

Time	4	God
Op	zondag	12	april	om	19.30	uur	zal	een	Engelstalige	Time4God	viering	in	de	Gasthuiskerk
gehouden	worden.	Van	harte	welkom.	

Contact
Oud-Katholiek	Middelburg
Pastoor	Wim	van	den	Berg
tel.:	06	250	168	39
e-mail:	wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris	Oud-Katholiek	Middelburg
Myriam	van	der	Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@middelburg.okkn.nl

Web
Bekijk	onze	website
Volg	ons	op	Facebook

Vieringen
Elke	tweede	en	vierde	zondag	van	de	maand	een	eucharistieviering	en	op	een	vijfde	zondag
een	Dienst	van	Schrift	en	Gebed.	De	vieringen	beginnen	steeds	om	10.30	uur.

Locatie
Ingang	kerk:	Zuidsingel	70,	Middelburg
Post:	Bree	50a,	4331	ED	Middelburg

Bankrekeningnummer
NL60ABNA0452370620	t.n.v.	Oud-Katholieke	Parochie	van	de	H.	Augustinus	te	Middelburg,	p/a
Baandijk	23,	4537	SW	Terneuzen

Veilige	Kerk
De	OKKN	hanteert	een	actief	beleid	om	een	veilige	kerk	te	waarborgen	en	heeft
vertrouwenspersonen	aangesteld.	De	contactgegevens	van	de	vertrouwenspersonen	en	de
werkwijze	vindt	u	hier.	
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@middelburg.okkn.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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