
We	zijn	ondertussen	beland	in	de	veertigdagentijd.	Een	tijd
van	voorbereiding	op	Pasen.	De	Schriftlezingen	in	deze
weken	helpen	ons	daarbij.	Week	na	week	komen	we	dichter
bij	het	belangrijkste	feest	van	het	kerkelijk	jaar.	Het	is	een
langzaam	toegroeien	naar	de	Verrijzenis	van	de	Heer.	Als	je
bewust	deze	tijd	meemaakt	dan	ontstaat	er	vanzelf	ruimte
om	stil	te	worden,	om	naast	al	het	rumoer	van	de	wereld	om
ons	heen,	ons	te	richten	op	wat	echt	belangrijk	is.	In	de	stilte
komt	er	ruimte	voor	God.	God	die	tot	ons	wil	spreken	maar
door	al	het	lawaai	vaak	niet	gehoord	wordt.	In	het	herderlijk
schrijven	van	onze	bisschoppen	geven	zij	aan	dat	deze	periode	een	oefenruimte	is.	Zij	spreken
over	een	‘weg	naar	binnen’.
Naast	dat	je	zo	naar	jezelf	kunt	luisteren	komt	er	ook	ruimte	om	naar	God	te	luisteren.	Naast
deze	‘weg	naar	binnen’	is	er	ook	een	‘weg	naar	buiten’,	zo	schrijven	de	bisschoppen.	Een	weg
van	solidariteit	en	nabijheid.	Je	verbonden	weten	met	je	naasten	en	daar	ook	zorg	voor	dragen.
Ook	deze	aspecten	horen	bij	de	veertigdagentijd.	Zo	wordt	deze	veertigdagentijd	een	tijd	van
genade.	Ik	wens	het	ons	van	harte	toe.
Wim	van	den	Berg,	pastoor

Op	zondag	29	maart	begint	de	Goede	Week	met	de	viering
van	Palmzondag.	De	benaming	van	‘goede’	week	verwijst
naar	het	heil	dat	alle	mensen	in	de	dood	en	de	verrijzenis	van
Jezus	wordt	aangezegd.	De	liturgie	van	Palmzondag
combineert	twee	herinneringen:	de	gedachtenis	van	de	intocht
van	Jezus	en	die	van	zijn	lijden	en	sterven.	Vreugde	en
droefheid	liggen	vlak	bij	elkaar.	We	zullen	op	deze	zondag	de
‘palmtakjes’	(van	de	buxusstruik)	wijden	ter	herinnering	aan
het	gejuich,	waarmee	men	Jezus	bij	zijn	intocht	in	Jeruzalem
ontving.	Palmen	zijn	het	symbool	voor	de	koning.	We	nemen

het	palmtakje	mee	naar	huis	en	geven	het	een	plaats	bij	het	kruisbeeld.	Het	lijdensverhaal	wordt
voorgelezen.	

De	overige	vieringen	in	de	Goede	week:
Witte	Donderdag	2	april	om	19.30	uur
Goede	Vrijdag	3	april	om	19.30	uur
Paaswake,	zaterdag	4	april	om	21.00	uur

	

Bekijk	de	webversie
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Vanuit	de	parochie

Vieringen	in	de	Goede	Week

Vanuit	het	kerkbestuur

De	ontmoetingsdag,	die	eerst	gepland	stond	voor	zaterdag	9	mei,	is	(vanwege	de
priesterwijding	van	Thelma	Schoon)	verplaatst	naar	zaterdag	23	mei.	Noteert	u	het	in	uw
agenda?
En	ook	om	alvast	te	noteren:	zondag	24	mei	aansluitend	aan	de	dienst
Gemeentevergadering.

Vrouwengespreksgroep
De	vrouwengespreksgroep	van	de	parochie	komt	weer	bij	elkaar	op	vrijdagmiddag	13	maart
2026	van	14-16	uur	in	het	huis	van	Elizabeth	de	Haan.	We	spreken	met	elkaar	over	hoofdstuk	2

https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/web/yd230wxz0r/3rejw8xsib?lp-t=1772459622


Graag	herinneren	we	u	aan	de	Actie	Kerkbalans,	waarover	u	enkele	weken
geleden	een	mail	hebt	ontvangen.	Uw	kerkbijdrage	is	nodig	om	kerk	te
kunnen	zijn.

Alvast	hartelijk	dank	voor	uw	financiële	bijdrage!

Op	woensdagavond	1	april	zullen	in	de	St.	Gertrudiskathedraal	in	Utrecht	de		H.
Oliën	worden	gewijd	door	onze	Aartsbisschop	Bernd	Wallet.	De	viering	begint	om
19.30	uur.	Iedereen	is	van	harte	welkom!
	

uit	het	boekje	“Spiritueel	leven”	van	Henri	Nouwen.	Van	harte	welkom!	Meer	info	over	de	groep
bij	Addy	Vader,	tel.	06-23310001.

Actie	Kerkbalans

Collectes
Naast	de	collecte	voor	de	eigen	kerk	hebben	we	ook	onze	uitgangscollectes.	Op	alle	zondagen
in	de	maand	maart	dat	er	een	viering	is,	is	de	collecte	bestemd	voor	de	Vastenactie:	een	project
van	de	Koptische	zusters	in	Beni	Souef	(Egypte)	voor	de	opvang	en	dagbesteding	van	kinderen
en	volwassenen	met	een	beperking.

Alle	collectedoelen	van	harte	aanbevolen!	U	kunt	ook	geld	geven	via	de	bankrekening	(zie
onderaan	deze	nieuwbrief).	Vermeld	dan	wel	voor	welk	doel.	
Bij	voorbaat	dank	voor	uw	gaven!	

Agenda	/	Vieringen
Alle	vieringen	en	activiteiten	vinden	plaats	in	de	St.	Augustinuskerk,	Zuidsingel	70	te
Middelburg.

Zondag	8	maart	Derde	zondag	van	de	veertigdagentijd	
10:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg
1e	lezing:	Exodus	17,	1-7
Graduale:	psalm	95
2e	lezing:	1	Korintiërs	10,	1-13
Tractus:	psalm	123
Evangelie:	Johannes	4,	5-42
2e	collecte	vastenactie	
	
Maandag	9	maart	Gedachtenis	van	de	H.	Gregorius	de	Grote,	bisschop	van	Rome
10:30	uur	Open	Kerk
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch	

Zondag	22	maart	Vijfde	zondag	van	de	veertigdagentijd	
10:30	uur	Eucharistieviering,
voorganger	pastoor	Wim	van	den	Berg	en	predicatie	door	ds.	Gisela	Gross
1e	lezing:	Ezechiël	37,	1-14
Graduale:	psalm	130
2e	lezing:	Romeinen	8,	8-11
Tractus:	psalm	129
Evangelie:	Johannes	11,	1-44
2e	collecte	vastenactie	

Maandag	23	maart	
10:30	uur	Open	Kerk	
12:00	uur	Middaggebed	en	Lunch
19:30	uur	Gesprek	Liturgie	en	Geloof	(4)

Zondag	29	maart	Palmzondag
10:30	uur	Dienst	van	Schrift	en	Gebed,
voorganger	lector	David	Ross
Evangelie	bij	de	palmwijding:	Matteüs	21,	1-11
1e	lezing:	Jesaja	50,	4-7
Graduale:	psalm	73,	13-20
2e	lezing:	Filippenzen	2,	5-11
Tractus:	psalm	22,	1-22
Evangelie:	Mattëus	26,	1	-	27,	66
2e	collecte	vastenactie

Landelijke	kerk
Diakenwijding
Op	zondag	22	maart	zal	Marian	Geurtsen	tot	diaken	worden	gewijd	door	de	Aartsbisschop	in	de
kerk	van	de	HH.	Barbara	en	Antonius	in	Culemborg.	De	viering	begint	om	10.00	uur.

Chrismamis

Summerschool

https://oud-katholiek-middelburg.email-provider.eu/download/yd230wxz0r/XOHMqk2oRb?file=Aanbeveling+Vastenactie+2026.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D


De	landelijke	kerk	stuurt	maandelijks	een	digitale	nieuwsbrief	rond.	U
kunt	zich	hiervoor	aanmelden.

In	2026	biedt	het	Oud-Katholiek	Seminarie	de	Summer	Schools	weer	aan	in	Utrecht.	Wees
welkom	om	deel	te	nemen	aan	de	klassieke	cursus	oud-katholieke	theologie,	of	de	verdiepende
cursus.

Landelijke	nieuwsbrief

St.	Augustinuskerk
Waalse	kerk
Op	de	1e	zondag	van	de	maand	vindt	er	in	ons	kerkgebouw	om	10.45	uur	de	maandelijkse
(Franstalige)	kerkdienst	plaats	van	de	Waalse	Kerk.

Kerk	in	de	stad
Coventrygebed
Iedere	vrijdag	is	er	om	13.00	uur	het	Coventrygebed	voor	Vrede	en	Verzoening	in	de	Nieuwe
Kerk.	De	kleine	gebedsdienst	duurt	20	minuten.	Wees	welkom	en	bid	mee!

Time	4	God
Op	zondag	8	maart	om	19.30	uur	zal	een	Engelstalige	Time4God	viering	in	de	Gasthuiskerk
gehouden	worden.	Van	harte	welkom.	

Contact
Oud-Katholiek	Middelburg
Pastoor	Wim	van	den	Berg
tel.:	06	250	168	39
e-mail:	wim.vandenberg@okkn.nl

Secretaris	Oud-Katholiek	Middelburg
Myriam	van	der	Linden-Bullens
0032468328663
secretaris@middelburg.okkn.nl

Web
Bekijk	onze	website
Volg	ons	op	Facebook

Vieringen
Elke	tweede	en	vierde	zondag	van	de	maand	een	eucharistieviering	en	op	een	vijfde	zondag
een	Dienst	van	Schrift	en	Gebed.	De	vieringen	beginnen	steeds	om	10.30	uur.

Locatie
Ingang	kerk:	Zuidsingel	70,	Middelburg
Post:	Bree	50a,	4331	ED	Middelburg

Bankrekeningnummer
NL60ABNA0452370620	t.n.v.	Oud-Katholieke	Parochie	van	de	H.	Augustinus	te	Middelburg,	p/a
Baandijk	23,	4537	SW	Terneuzen

Veilige	Kerk
De	OKKN	hanteert	een	actief	beleid	om	een	veilige	kerk	te	waarborgen	en	heeft
vertrouwenspersonen	aangesteld.	De	contactgegevens	van	de	vertrouwenspersonen	en	de
werkwijze	vindt	u	hier.	
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@middelburg.okkn.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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